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230709 Alles of niets, leerdienst over het eerste van de tien geboden 

NPB 18:1,6 ik houd van U, mijn Heer, U bent zo machtig 

Groet 

Gebed 

Bijbellezing: Job 38: 3-7 en 1 kon. 18: 25-27 

NPB 16: 1,2  bied mij beschutting God, ik schuil bij U 

Bijbellezing: Marcus 14: 32-43 

NPB 16: 3 

God eist zijn plek op (vraag en antwoord 94 en 95 HC); het is alles of niets. 

Wat vind je belangrijk in het leven? Waar denk je als eerste aan bij het 

wakker worden? Was het je werk? Je school? Je voetbalclub? Die geweldige 

band? 

 

Of dacht je: fijn God dat ik weer een dag van U gekregen heb. Of: hoera 

zondag, mag ik straks weer van naar de kerk? Zelfs twee keer!! Maar goed je 

zit hier wel of je luistert wel mee. Misschien ben je hier voor het eerst en ben je nieuwsgierig naar 

God. Vanmiddag gaat het over een belijdenisgeschrift. Een leerboekje van vele honderden jaren oud. 

En het gaat over de Bijbel. Eén van de weinige woorden die God eigenhandig heeft opschreven. 

Woorden die wij zo vertaald hebben: Vereer geen andere goden, Vereer alleen Mij. Mozes zei het zo: 

Luister Israël, De HEER is één! We kijken vanmiddag naar het eerste gebod van de tien die God 

gegeven heeft: 

 

Wat gebiedt God in het eerste gebod? 

 

1. Alles waarmee ik iets of iemand in plaats van hem zet of tussen hem en mij inzet, ga ik uit de 

weg. 

2. Dat ik God op de eerste plaats zet. Dat ik alles wil verliezen om hem niet kwijt te raken. 

 

Waarom zou ik dat doen? Wat is mijn motivatie. 

Hoe word ik er beter van? Wat heb ik eraan?  

Hoe wordt God er “beter” van? Wat zit erin voor God?  

In gesprek over motivatie (waarom niets ipv  of naast God?) 

 

 

Die twee motivaties versterken elkaar: ja als je gelooft dat God de enige is, wordt je er zelf beter van. 

Hij geeft het eeuwige leven van Jezus Christus aan jou. Ja, als je gelooft dat God de enige is, maak je 

God blij, beantwoord je zijn liefde, eer je zijn grote naam. 

 

Geloven dat God de enige is, er is niemand als Hij, doe je voor Hem en voor jezelf. Dat motiveert je 

toch om op te houden met al die verschrikkelijke dingen die de catechismus opsomt. Afgoderij, 

tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, bidden tot iemand anders dan de Drieenige God. Want als je die 

dingen doet, raak je alles kwijt en houdt je niets over 

 

Wat zijn jouw afgoden, betoveringen, waarzeggers, waar stel jij je vertrouwen 

op, wat wil je absoluut niet kwijt?  

Over Mammon die tegenwoordig Economie heet; over Groen en Gezond en 

hun voetstuk; over heilige tradities; over helderzienden en de duisternis.  
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Als God zijn wet geeft, begint Hij met te vertellen wie Hij is en  wat Hij gedaan heeft: Ik ben de HEER 

uw God. Ik heb u bevrijd. De Israëlieten waren slaven in Egypte, God maakte ze vrij en gaf een eigen 

land. Wij waren slaaf van de zonden, maar God maakte ons vrij door Jezus Christus en maakte ons 

burgers van zijn Koninkrijk. Hij leert ons om alles te verliezen, om Hem te 

winnen. 

 

Kijk, daar zit het mooie van dit eerste gebod. Als het gaat om vertrouwen, 

kennen en verwachten zijn dat positieve dingen. Het zijn dingen die vanuit de 

liefde die God zelf in hart gegeven heeft komen en groeien. Vrucht van zijn Geest. Als je gelooft dat 

God een is en de enige is, dan wil je hem kennen. Als je God kent dan vertrouw je hem. En als je hem 

vertrouwt dan weet je dat God doet wat Hij zegt, geeft wat Hij belooft. Dan zijn je verwachtingen 

reëel.  

 

Je kunt God aan zijn woorden houden, want jij hebt God niet bedacht. Hij heeft jou gevormd met het 

stof van zijn schepping.  

God is de enige die was, die is en die komt. Alles wat er verder is, is er door zijn macht. En heel veel 

van wat wij bedorven hebben, bestaat alleen maar in zijn geduld. Daarom kunnen wij niet anders dan 

ons in alle nederigheid en geduld aan hem onderwerpen. Ja dat betekent dat wij de gevolgen van de 

zonden aan de lijve ondervinden. Dat ons  als kinderen van de ene Vader allerlei ernstige zaken 

kunnen overkomen.  

Wie zijn leven verliest om Jezus’ wil, zal het behouden. Alles zal je winnen, als je het grote niets durft 

los te laten. 

 

Afsluiting 

Als je in de spiegel kijkt zie je er is niemand rechtvaardig. 

Maar ook: als je in Gods licht gaat staan verander je. En dat mag je zien. Ga in 

het licht van zijn wet staan. Van zijn Woord staan. Het is toch een licht voor je 

voet, een lamp op je pad? En wat zie je dan in de spiegel. Als klein bang katje 

zie je de contouren van de leeuw van Juda. Want als je klein wordt voor God, 

wordt Jezus groot in jou. We hebben gelezen over Jezus, die doodsangsten uitstond. Het diepste gat 

waar je als mens voor kunt staan, daar stond Hij voor. Verlaten door niet alleen zijn vrienden, maar 

door zijn hemelse Vader. Dat is de hel. De plaats zonder God. En nog: Vader niet mijn wil, maar uw 

wil. Want er is niemand die eer en gehoorzaamheid verdiend dan God. Wat toen gebeurde heeft 

jouw spiegelbeeld voor altijd veranderd. Jezus groeit in ieder die gelooft! 

 

Wat zie je als je in de spiegel kijkt. Je gelooft; je bent een kind van God. God noemt je een vriend. . Ik 

noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik 

jullie, omdat ik alles wat ik van de. Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.( Johannes 

15:15.) Je bent deel van Christus. Zijn Geest maakt woning in je.  

 

Ps 96:3,5,8 

Gebed  

Collectemoment  

Opw 347 Ik geloof in God de Vader 

Zegen 

LB 405 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 


