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231008 Disconnected- leerdienst over de hel 

Bestaat de hel wel? Hoe ziet-ie eruit? Wie komen in de hel terecht? Past een hel wel bij een goede 

God? Is er ontsnapping uit de hel mogelijk? Allemaal vragen die zomaar in je op kunnen komen. Een 

leerdienst over de hel 

Bijbellezing Luc. 16: 19-31  

Let op de spits van deze tekst. Vers 31. Jezus wijst hier naar zichzelf. Hij staat op uit de dood, maar zelfs 

dat overtuigt hen niet. 

Ps 68:8, 9 Geloofd zij God met diep ontzag / De Heer verdelgt wie Hem weerstaat 

Mat 25: 29-34; 41; 46; 

Wat leert de bijbel over de hel? 

Wat zegt Jezus over de hel? 

Voor wie is de hel?  

Past de hel wel bij God die liefde is? 

Kun je ontsnappen aan de hel? 

 

Aanleiding; 

1. Onverwachte leerdienst door uitval ruiling 

2. De inaugurele rede van prof. Arnold Huijgens ‘Uitgeblust of 

opgestookt’ (zie bijlage) en de ophef daarover. 

3. Een gesprek met de jeugd van Zeist in de zomer van 2021. Kun je ontsnappen uit de hel, was 

één van de vragen die een catechisant aan mij stelde?  

De hel het klinkt zo definitief. Is er ook een weg terug? Christenen vinden het steeds moeilijker om ‘te 

geloven’ in een hel? God is goed, God is liefde. Daar past toch niet zo’n gruwelijk beeld van opstookte 

vuurtjes en dansende duivels bij? Tegelijk regelmatig belijden we het in de kerk: neergedaald in de hel. 

Dat is wat Jezus Christus toch maar heeft gedaan. Dus toch een hel? 

Is de hel is de plaats waar God niet is of niet wil zijn (CS Lewis). Een leven zonder God dat is een kwelling. 

Naar lichaam, want God is de God die geneest, naar geest, want God is de enige die liefde uitdeelt. En 

wij zijn gemaakt om – als brandstof – op liefde te lopen. 

Wat leert de Bijbel over de hel? 

In de tijd van Jezus waren er verschillende theologische scholen. Zo had je de 

school van de Sadduceeën. Zij geloofden niet in een leven na de dood. Zij 

geloofden niet in engelen. Op zich is dat niet heel verwonderlijk. Het oude 

testament is niet heel duidelijk over de bestemming van de mens na zijn dood. 

Er is sprake van het woord ‘Sjeol’ (Sheol). De Statenvertaling vertaald dat woord met hel. Andere 

vertalingen kiezen voor dodenrijk. Sjeol is een typisch Hebreeuws woord. Het begrip was onbekend bij 

de omringende volken. Daar kende men de onderwereld, waar iedere gestorvene naar toe zou gaan. 

Sjeol wordt meer gebruikt voor de plaats waar de  goddelozen naar toegaan. Het betekent dus meer 

dan graf, maar aan de andere kant is ons woord ‘hel’ te concreet om de bedoeling van die bijbelteksten 

goed weer te geven. Dodenrijk mist de negatieve klank die het woord sjeol kent.   

In het oude testament was er meer oog voor het leven met God in het hier en nu. Minder met oog op 

de toekomst. Israël was het beloofde land. Pas in het NT wordt de metafoor van de bevrijding uit de 
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slavernij van Egypte met de bevrijding uit de macht van de zonde duidelijk. Daarmee verandert het 

beloofde land in het koninkrijk dat komt. Christus laat zien dat Hij niet gewoon de opvolger van David 

is die het nu met het Romeinse Rijk gaat afmaken. Nee, hij komt een nieuw koninkrijk vestigen 

gebouwd op gerechtigheid.  

Daarom komt het leven na de dood en ook de dood na de dood in het NT beter tot zijn recht. Met de 

Sadduceeën maakt JC korte metten. U dwaalt. Weet U niet dat de God van Abraham, van Izaak, van 

Jacob een God van levenden is. Met andere woorden: de aartsvaders leven.  De gelijkenis van de arme 

lazarus sluit hier bij aan. De sjeol, waar de rijke in is afgedaald, wordt tegenover het leven samen met 

Abraham afgezet. De arme Lazarus mag bij Abraham, dat wil zeggen bij God zijn.  

De gelijkenis suggereert dat je vanuit de hel de hemel kan zien. Let op het gaatin de gelijkenis niet om 

de hel zoals deze in het nieuwe testament meer gestalte krijgt, maar om het dodenrijk waar de mensen 

die niet bij God horen op het laatste oordeel wachten. In de tweede plaats gaat het hier om een 

gelijkenis, een verhaal dat niet bedoeld is ons te vertellen hoe het er precies uit zal zien. De spits zit in 

de opmerking, dat zelfs als er iemand uit de hemel zou komen, men zich niet bekeren zou. Dit verhaal 

wordt verteld, door Hem die uit de hemel gekomen is.....! 

In het nieuwe testament komt dat dodenrijk, die sjeol ook ter sprake. Hiervoor wordt het woord Haidés 

gebruikt. Het duidt het tijdelijke dodenrijk voor ongelovigen aan. Verder komen we het woord 

Gehenna tegen. Dit is afgeleid van het dal van Hinnom. Hier werden kinderoffers gebracht. Gehenna 

staat voor het vuur en heeft in de tijd een niet aan Jeruzalem gebonden betekenis gekregen. Verder is 

er de term afgrond (abussos) Dat is de gevangenis voor de demonen, de plaats waar de duivel 

gedurende een symbolische duizend jaar gebonden zal zijn. Tot slot noem ik de buitenste duisternis. 

Waar het geween is en het tandengeknars.  

Wat zegt Jezus over de hel? 

Jezus zelf spreekt over eeuwige straf voor de goddelozen en eeuwig leven voor de rechtvaardigen. Veel 

aanwijzingen uit de Bijbel laten zien dat wat wij de hel noemen een plaats van straf na het laatste 

oordeel is. Een straf naar lichaam en ziel. Tegelijk er is nuance: voor Sodom en Gomorra zal het 

draaglijker zijn op de dag van het oordeel, dan voor de aanklagers van Jezus.  

We kunnen dus niet zeggen dat er letterlijk vuur en duisternis is, maar wel dat het om een definitieve 

scheiding gaat. Je bent of het eigendom van Jezus Christus. Hij heeft je gekocht en betaald? Van wie? 

Van de duivel. Je zou kunnen zeggen dat Adam door zijn opstand tegen God de mensheid aan de duivel 

verkocht heeft. Dus je was deel van het rijk van de Satan, maar Jezus heeft jou met zijn leven 

teruggekocht. Of je bent eigendom van de duivel Dus als je niet van Jezus bent, ben je van zijn 

tegenstander.  

De vraag of er een nieuwe hel komt, ben ik tot mijn eigen verrassing op een ja uitgekomen. Het 

tijdelijke dodenrijk, Sjeol, Hades gaat voorbij. Met de nieuwe hemelaarde, de stad van het licht, komt 

er ook een buitenste duisternis. Een eeuwig Niets.  

Voor wie is de hel? 

Hel en hemel is ook wel beschreven als de grote scheiding. Dat is precies wat er 

gebeurt. In het laatste oordeel krijgen alle doden hun lichaam terug. De kinderen 

van God een verheerlijkt lichaam. De anderen een niet verheerlijkt lichaam. Wie 

bij God hoort deelt in zijn liefde. Hij of zij is weer in staat om God lief te hebben zoals het bedoeld is 

en houdt dus ook van de ander.  
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Wie niet bij God horen, kunnen alleen zichzelf liefhebben. (En misschien zelfs dat niet eens).  Er is geen 

plaats voor Gods liefde in hun bestaan. Goedheid van mensen, aardige mensen, dat is genade. Als 

mensen goede dingen doen, kan dat niet anders of het is werk van de Geest. Dat is niet hetzelfde als 

geloven in Jezus Christus. Als je gelooft dan heb je een relatie, een band met God. Je consumeert niet 

alleen wat God je geeft, je deelt je leven met God. In het verhaal van de schapen of de bokken is de 

vraag niet: hoe aardig was je in je leven, maar wat heb je voor mij gedaan?  

Komen aardige mensen in de hel? En: wat zijn slechte mensen? Twee vragen die zomaar opspeelde 

tijdens de voorbereiding. Het is belangrijk om te beseffen dat al het goede van God komt. Ook die 

aardige buurman, die weliswaar niet gelooft, maar toch veel vriendelijker is dan die mopperende man 

achter je in de kerk, is aardig dankzij Gods Geest. Gods genade is nog altijd zichtbaar in de wereld. In 

de zorg voor elkaar, in de zorg om het klimaat in al het goede. Net zo goed als kinderen van God niet 

vrij zijn van het kwaad. Telkens is er weer zonde in het leven van christenen. Wie zou je zijn, zonder 

Jezus? 

De vraag in het laatste oordeel is dan ook niet of je een lijstje met goede dingen kan overleggen. De 

vraag is of je de Geest van de Zoon in je leven had. Je zult verbaasd zijn over hoe dat uitgewerkt heeft 

in je leven nu. ‘Heer, wanneer hebben wij U gevoed, warmte gegeven of opgezocht?’  

De grote scheiding wordt gemaakt aan de hand van wie in jouw leven Koning is. Was het Jezus, of de 

god van het geld, is het Jezus of je carrière, is het Jezus of het voetbal? Als Jezus jouw Koning is, mag 

je eeuwig drinken uit de bron van leven en liefde die Hij is. Als je in dit leven je niet hebt willen 

vastgrijpen aan die enige Naam die aan de mensen gegeven is om gered te worden, wordt je aan jezelf 

overgelaten.  

Past de hel wel bij God die liefde is? 

Veel hedendaagse uitleggers blijven hier staan. Niet God kiest voor de hel, je kiest zelf voor de hel. Dan 

lijkt het al gauw dat de hel God overkomen is. Hij wilde het niet, maar ja, er waren nu eenmaal mensen 

die het wel wilden, dus dan maar toch. Er staat niet voor niets in de bijbel dat het de plaats is die God 

heeft voorbestemd. Wij vergeten in ons redeneren al te vaak, dat zonde iets verschrikkelijks is. Het 

hoort niet bij God. Het staat in schril contrast met zijn heiligheid. Door de opstand van de mens tegen 

God, heeft de hele mensheid de hel verdiend. Niemand, ook hier in deze gemeente, kan die schuld aan 

God goedmaken. Al zou je daar een eeuwigheid over mogen doen.  

De hel maakt Gods liefde in zijn uiterste consequentie zichtbaar. Liever dan over de zonde heen te 

stappen, heeft Hij zelf voor de betaling gezorgd. Dat is de grote ontsnapping voor ons. 

Kun je ontsnappen aan de hel? 

Er is één mens die neergedaald is in de hel en die naar de hemel is gegaan. Dat is 

Jezus. Hoe was dat mogelijk, hoe heeft Hij die ontsnapping uit het eeuwig oordeel 

voor elkaar gekregen? Allereerst moeten we een misverstand dat zomaar zou 

kunnen ontstaan uit de weg ruimen. De periode in het graf betekende wel dat Jezus dood was. Zijn 

lichaam was gestorven. Maar dat is niet de hel.  

Neergedaald in de hel lijkt daar chronologisch op te volgen in onze belijdenis. De belijdenis heeft willen 

benadrukken dat heel Jezus leven en sterven een lijden was. Maar als we de geschiedenis van Jezus 

lijden bekijken zien we dat er een aanwijsbare periode van Godverlatenheid te duiden is. Aan het kruis, 

waar Jezus lichamelijk vreselijk heeft moeten lijden, wordt Hij door zijn Vader verlaten. Dat wordt 

zichtbaar in de drie uur duisternis. De buitenste duisternis voor Jezus. Naast alle pijn wordt Hij terug 

geworpen op zijn menselijke zelf. Gods toorn over de zonde buitelt over hem heen. In het boek De 
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betoverende Kleerkast van CS Lewis buitelen de demonen over hem heen als Hij vastgebonden ligt op 

de stenen tafel. In de film hierover zie je een Jeroen-Bosch-achtig beeld. Maar dat is wel wat gebeurde. 

In die eenzame uren zonder God bestookten demonische machten Hem.  

Die ontsnapping uit die helse verlatenheid was alleen mogelijk door de goddelijke kracht van Jezus. 

Het is die kracht die Liefde heet. Los van God de Vader bleef Jezus zijn Vader liefhebben boven alles. 

Ging Jezus hart uit naar ons, naar jou en mij. Daarom kon de eeuwige dood hem niet vasthouden. 

Daarom werd Gods eeuwige toorn verzadigd. Daarom kon Jezus de woorden spreken: het is volbracht 

en Vader in uw handen beveel ik mijn Geest. Niet in de handen van de duivel, maar van de Vader!!! 

Er is geen mens die die goddelijke kracht van Jezus kan evenaarden. Ieder die in de hel terecht komt, 

wordt teruggeworpen op zijn eigen kracht. En die is gericht op het redden van je eigen hachje. Precies 

datgenen wat Jezus niet deed. Hij gaf zichzelf voor jou! 

Dat maakt het verhaal over de hel tot evangelie. Want je kunt ontsnappen aan de hel. Jezus is de 

ontsnapping. Als je in Jezus schuilt, is God niet meer boos op jou. Jezus heeft immers voor jou betaald.  

Wat wij als mensen samen allemaal doen, wat ik als mens persoonlijk doe, maakt dat we niet bij God 

kunnen horen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. De hel is er. Hoe precies dat 

kunnen we ons niet voorstellen. Maar het is een plek waar het verlangen naar een andere toekomst in 

eeuwigheid niet zal ophouden. Dank Jezus voor die grote ontsnapping. De bevrijding voor ieder die bij 

hem hoort. Dat is een evangelie dat je niet alleen mag geloven; het is een evangelie dat je hebt te 

delen. Je wilt toch dat de ander bij Jezus hoort, in hem gelooft. Als je de realiteit van de hel beseft, kun 

je niet meer zwijgen. Zo kun jij de disconnected ander verbinden met Jezus.  

Amen 

 


