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250209 Uitnodigen en afwijzen. Mat 22:2-14 

 

Liturgie 

Votum en groet (Sela) 
Aanbiddingsblok: Opw. 811 Was mij witter dan sneeuw (naar psalm 51) 
   Opw. 832 Jezus Overwinnaar 
Gebed 
Bijbellezing Mat 21:23-32. Aansluitend vertelt Jezus over de wijngaard die verpacht is. De 
huurders weigeren de pacht te betalen en doden of mishandelen de knechten die voor de 
betaling kwamen. Uiteindelijk stuurt de eigenaar zijn zoon en ook die wordt vermoord. De 
luisteraars veroordelen de pachters. Mat. 21:41-46 
NPB 118: 6,7 de steen waar bouwers niets in zagen/wij zegenen de grote koning 
Preek over mat.22: 2-14 Nog een verhaal van Jezus 
GK 182: 1, 2 Alles in alles zult Gij voor ons zijn/ Niemand is het waard uw gast te mogen zijn. 
Mat 26:26-29 Jezus stelt het avondmaal in en geeft ons de opdracht zo zijn dood te gedenken. 
Uitleg (naar formulier 4 GK)  
GK 182: 3, 4 Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam/Geef ons uw Geest, want ons geloof is 
klein 
Geloofsbelijdenis ( gezamenlijk opzeggen, onderstaande tekst graag op de beamer) 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,  
neergedaald in het dodenrijk; 
op de derde dag opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden; 
opstanding van het vlees; 
en een eeuwig leven 

Nodiging en viering (in kring) 
GK 182; 5,6 Allen die eten van het ene brood/ Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn 
Ieder naar zijn plaats en dankgebed 
Collecte met luisterlied https://youtu.be/DMVE8SPEdso De koning te rijk 
GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid 
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Preek over mat.22: 2-14 Nog een verhaal van Jezus 

“Luister”, zegt Jezus. “Het Koninkrijk van de hemel lijkt op een 
bruiloftsfeest.” Als Jezus dat zegt, heeft Hij het niet alleen over de dag 
dat Hij zal terugkomen. Nee, Hij heeft het meer over het hier en nu!.  
´Het Koninkrijk is gekomen. “Dat Koninkrijk dat in Mij dichtbij gekomen 
is, lijkt op een bruiloftsfeest.” Indringend kijkt Jezus de mensen aan. De 

hooggeplaatsten van het volk, de familie waaruit de hogepriesters komen, de vooraanstaande 
theologen en de mensen die de kern vormden van het leven volgens de wet en de vele richtlijnen. 
Ze voelen het. Het gaat over óns, de leiders van het volk! Net als in de andere verhalen die Jezus 
zo-even heeft verteld.  

“De koning stuurt zijn hovelingen met een uitnodiging op pad. Er komt een geweldig feest en jij 
mag komen.” Stel je eens voor. Er komt een medewerker van het kabinet van koning Willem-
Alexander bij jou aan de deur. Prinses Amalia gaat trouwen en jij bent uitgenodigd. Dan ben je 
toch vereerd? Je reageert verbaasd; ´wie ik? Waarom ik? klopt dit wel?’ ’Ja jij’ ‘Geweldig!’ Je zet 
alles opzij om die unieke gebeurtenis mee te maken. En gelukkig je hebt nog alle tijd. Het is niet 
morgen. Je kunt je nog voorbereiden. Je haar laten doen, mooie kleren uitzoeken. Je komt op je 
paasbest! 

Maar deze genodigden reageren anders. Ze halen hun schouders op. 
´Zeg maar tegen de koning dat ik niet kom. Ik heb belangrijkere dingen 
te doen. Mijn studie gaat voor, ik wil nog wat klussen. Nee hoor, dan mis 
ik een wedstrijd. Of gewoon: te druk voor jouw feestje, Jezus. Het 
bruiloftsmaal kan me gestolen worden.´ Onverschilligheid ten top.  

De koning laat zich niet ontmoedigen. De voorbereidingen gaan onverminderd door. Wat denkt 
hij? ´Als ze het feest al een beetje kunnen zien, als ze de geur al kunnen ruiken, de feestmuziek 
van verre horen, dan… Dán komen ze wel. Dán trek ik ze wel over de streep. Ze beséffen nog niet 
wat ze missen!´ 

“Weer gaan zijn medewerkers op pad. ´Kom, de uitnodiging staat nog steeds. Nu, het  feestmaal 
staat voor de deur. Het is een overvloedige maaltijd. Vlees en vega. Groenten en salades. Alles 
wat bij een feest hoort.” Ja, wat doe je als medewerker als je met een boodschap komt, die 
niemand kan weigeren. Dan vertrouw je erop dat je blij ontvángen wordt. ´Kom binnen, wat leuk 
dat ik gevraagd wordt. Of wat bíjzonder. Mag ík daarbij zijn!´ Maar níéts van dat alles. 

“De reactie”, vertelt Jezus verder, “is totaal anders. Daar wordt een medewerker mishandeld. Een 
ander wordt geïntimideerd. En een ander wordt zomaar doodgestoken.” Wat zou jouw reactie zijn, 
als zo op iets goeds van jou gereageerd wordt? “En dan, geen spoortje van spijt. Ze gaan gewoon 
door waarmee ze bezig zijn. Alsof er niets aan de hand is.” 

Onder de vooraanstaande luisteraars klinkt een verontwaardigd gesnuif. Ze voelen. Jezus heeft 
het over ons. Boos houden ze zich in, om te horen wat Hij nog meer te vertellen heeft. Maar de 
oproep van Jezus om zich te bekeren is aan dovemans oren gezegd.  

Sta jij er ook zo in? ´Dit kan niet over mij gaan. Nee hoor, ik reageer echt 
wel anders.’ Of begrijp je de reactie van de koning, nu hij zo 
geschoffeerd is? “Hij stuurt zijn leger af op de stad, waar de genodigden 
wonen. Wóédend is de koning. De moordenaars van zijn medewerkers 
krijgen de doodstraf en de huizen van de weigeraars gaan in vlammen 



3 
 

op. In plaats van het feestmaal wacht hen de ontreddering.” Jezus ziet de verwoesting van 
Jeruzalem voor zich als hij dit vertelt. Als de luisteraars zich niet bekeren, wacht hen dit oordeel. 
Jeruzalem die de profeten doodt en stenigt wie tot je gezonden zijn. 

“De koning concludeert: ze zijn het niet waard. Hij stuurt zijn dienaren opnieuw erop uit. Maar nu 
niet naar het rijke centrum. Nee ga naar de buitengebieden, naar de sloppenwijken; naar de 

mensen die je daar tegenkomt. Het maakt niet uit of ze goed of slecht 
zijn. Laat het maar zien, laat het maar horen: ik, de koning,  ben goed. 
Al snel vult de zaal zich met bruiloftsgasten. 

Het is de koning die zorgt dat ze zich kunnen wassen. Hij verstrekt de 
kleren voor het feest. Er is parfum. Zodat iedereen fris ruikt en feestelijk gekleed is. Het is 
inmiddels tegen de avond. Het donker is al ingevallen. Het paleis van de koning is gebouwd in de 
stijl van de rijke villa’s. De vertrekken omsluiten de enorme binnenplaats. Alle ramen zijn op de 
binnenplaats gericht. En het licht valt door die ramen op de feestgangers. Aan de buitenkant zijn 
geen ramen. Daar komt geen licht naar buiten. Daar is de buitenste duisternis.  

De koning komt de binnenplaats binnen. Zijn gulle lach begroet de gasten. Hij is enorm blij met 
hen. Met de wijze waarop ze gebruik hebben gemaakt van de feestkleding. Dit wordt een feest als 
nog nooit is geweest.  

Dan valt zijn oog op een gast die gewoon in zijn vuile kloffie aan tafel aanligt. De handen 
ongewassen. De voeten vuil van het stof, omgeven met de onaangename geur van zweet en 
smeer. De koning gaat op hem af. Hoe ben je hier binnengekomen? De man krijgt alle gelegenheid 
zich te verontschuldigen. Wat zal hij zeggen? Ik ben door een zij-ingang gekomen? Toen ik kwam, 
waren de schone kleren net op? Maar de man heeft geen antwoord, bedenkt zelfs geen uitvlucht. 
Hij is gekomen voor het eten, maar de koning kan hem gestolen worden. Net als al die genodigden 
die niet kwamen, negeert hij de uitnodiging. Negeert hij wat er bij hoort. Gewassen en gekleed in 
schone kleren, dit alles heeft hij niet nodig, (…) denkt hij.  

 ‘Sla hem in de boeien’ roept de verontwaardigde koning. Zo-even was 
hij nog vriendelijk en benaderde hij hem als vriend. Maar nu hij tot het 
uiterste getergd is, staat zijn beluit vast. ‘De deur uit, met die man.’ 
Daar gaat hij. Op straat gezet. In de buitenste duisternis. Het feest gaat 
onverminderd door. De man hoort het gejammer van de mensen die bij 

hun verbrande huizen staan.  

Ja” zegt Jezus. “In Mij is het koninkrijk gekomen. Velen zijn geroepen, maar weinig pakken de 
uitnodiging aan. Als je niet in Mij gelooft, als je je niet door mij laat wassen, als je mijn kleed niet 
wilt aandoen, hoor je er niet bij.” 

Jezus’ uitnodiging is gemeend. Die uitnodiging klinkt nu. In het hier en nu. Wil je erbij horen? 
Helemaal? Met je hart en je leven, dan ben je welkom. Maar als je nee tegen Hem zegt, hoor je 
niet bij de uitgekozen gasten. Zelfs als je aan zijn tafel mee eet. Dus: laat je wassen door Hém. 
Bekleed je dus met Hem. Wees welkom, zoals je bent. Oud, jong, arm of rijk. Ja, jij ook!  

Amen 


